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    Johannes 14:23-29 
 

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij 

zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 

hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen 

en bij hem wonen.24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich 

niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet 

mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik 

gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij 

jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die 

de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk 

maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie 

gezegd heb. 
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de 

wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies 

de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat 

ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad 

zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is 

meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 

zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
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