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Lucas 9:28-36 
 
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, 

Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan 

het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd 

zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem 

te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister 

verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in 

Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen 

waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze 

de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem 

stonden. 33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, 

zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we 

drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozesen een voor Elia,’ 

maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, 

kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze 

werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de 

wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar 

hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 

zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze 

hadden gezien. 
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