De kerk

De kerk een huis voor God en mens

van steen en staal en hout

niet als een burcht in afgesloten staat

maar open en gastvrij

een welkom thuis voor wie hier binnengaat.

De kerk gebouwd van mens en mens
verschillend als zij zijn

niet als los zand dat nergens binding heeft
maar als gemeenschap

die in zin en zoeken samen verder leeft.

De kerk een plaats in dorp en stad

waar leven wordt gevierd

niet met een vinger die de waarheid preekt
maar met een uitgestoken hand

die het verhaal van hoop naar buiten breekt.

De kerk een dienst aan God en mens

een anker in de tijd

niet met een keten die verstarring geeft
maar met een oude bron

waar nieuw geinspireerd geloof weer leeft.
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