Een tijd als veertig dagen

Een tijd van ooit eens weten

een tijd van nu nog niet voorgoed
een tijd om af te lezen

waartoe het denken dienen moet.

Een tijd als veertig dagen

te leren waar en hoe te gaan
een tijd om af te vragen
waartoe juist nu in dit bestaan.

Een tijd van eens te kiezen

waar onverwacht soms wordt geraakt
aan het ten diepste wezen

een tijd waarin de hoop ontwaakt.

Een tijd van hier te leven

daarbij niet slechts alleen te staan
dat het toch wordt gegeven

om samen onderweg te gaan.
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