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Het beklag van God 
 

Hoe kon dit zo gebeuren, 

mijn mens, kun jij verscheuren 

het leven dat Ik gaf? 

Dit heb Ik jou gegeven: 

een Mens om mee te leven. 

Jij geeft Hem als zijn plaats een graf. 

 

 

Wat heb Ik nagelaten, 

mijn mens? Wat zou het baten 

te vragen naar jouw wil? 

Ik gaf je mijn vertrouwen, 

met jou dacht Ik te bouwen, 

maar zonder leven ligt alles stil. 
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