Licht in de duisternis

Licht in de duisternis,
morgen die gloort.

Licht van de nieuwe dag,
leven ongehoord.

Start van de nieuwe tijd
waar mensen zijn bevrijd,
waar vrede triomfeert,
liefde wordt geleerd.

Licht in de duisternis,

teken van hoop.

Bron van een nieuw verbond,
avondmaal en doop.

Waar alles nieuw begint,
geen nacht meer overwint.
Licht dat met zachte gloed
mensen leven doet.

Licht van de dageraad,
Bron van bestaan
waaruit het leven is,
kom en vuur ons aan
waarachtig mens te zijn,
bevrijd van angst en pijn.
Dan krijgt het leven tijd
tot in eeuwigheid
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