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Onbestemde zekerheid 
 
Een onbestemde zekerheid 
trekt hier door onze dagen 
waar onaanraakbaar zo nabij  
een mens te zijn 
aan ons is opgedragen 
zoals een wolk in wind verwaait 
zal dit als een herinnering 
slechts langzaamaan vervagen. 
 
Een onbestemde zekerheid 
trekt mee door vele jaren 
waar oorlog angst en duisternis   
het leven is 
een wereldwijd ervaren 
zoals de wind de golven wekt 
blijft dat als een herinnering 
die ieder zal bewaren. 
 
Een ongekende zekerheid 
trekt mee door de woestijnen 
waar honger dorst vertwijfeling 
het leven vormt 
waarin je kunt verdwijnen 
in beeld van wolk en vuurkolom 
blijft dit in een herinnering 
Ik ben zal bij je blijven.  
 
Een ongekende zekerheid 
na eeuwenlang beschouwen 
die storm tot stilte kan verstaan 
zo mens te zijn 
het water te vertrouwen 
wanneer de Geest waait als de wind 
meer dan slechts een herinnering 
Die is waarop wij bouwen. 


