Toekomst

De toekomst die wij zoeken

komt zomaar op ons toe om niet
haar klank en kleur en uitwerking
verborgen nog, in het verschiet.

Naar groei en bloei zijn wij op zoek
naar wie wij willen zijn

naar hoe wij hoopvol in geloof
elkaar tot zegen kunnen zijn.

Naar welke taal het teken is

van waar wij willen staan

naar hoe wij door de tijd die komt
ook samen kunnen gaan.

Gehoord, gezien,

gevoeld misschien

een stem

een licht

een vuur

een pad

een weg om op te gaan

een schouder of een hand een voet
die naar de toekomst toe ontmoet
de ander die ons weten doet

Het Koninkrijk kan hier bestaan.
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