Waak met mij

Slechts met drie kan ik nu nog verder,
deze donkere lange nacht.

Deze nacht waar geen licht kan schijnen,
waar geen toekomst mij meer wacht.
Deze nacht vol van pijn en strijd,

waar onrecht heerst, onrechtvaardigheid.
Deze nacht waar de onschuld eindigt,
waar de hoop vergaat in spijt.

Waak met mij deze lange uren

nu mijn einde nader komt.

’t Zal nu zeker niet lang meer duren
voor mijn spreken wordt verstomd.

O, deze nacht kan ik nergens heen.
Waak hier met mij, laat mij niet alleen.
Wees de rots die ik kan vertrouwen,
laat mij nu toch niet alleen!

laat mij nu toch niet alleen!
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