Gebed voor ontheemden

Gezegend bent U, Heer onze God
die ons hier samenbrengt
uur na uur, dag na dag, week na week.

Wij danken U voor de verbinding die U geeft

tussen bekenden en onbekenden.

Voor de betrokkenheid van zovelen

bij goedheid en barmhartigheid

bij vrede en recht.

Wij danken U voor de gastvrijheid die hier geboden wordt
uur na uur, dag na dag, week na week.

Wij bidden U

wees met ons mensen

beelddragers van U

dat wij die titel met waardigheid dragen.

Wees onze reisgenoot

soms ongezien, soms niet herkend
maar altijd aanwezig.

Dat wij U herkennen

in een woord, in een gebaar

in een gebruik, in een ontmoeting.
Open onze ogen

al is het achteraf.

Verlos ons van de angst om iets van onze welvaart te moeten delen
een welvaart die zijn oorsprong vindt in den beginne

bij U

Dat wij die niet opeisen voor onszelf.

Dat wij onszelf de vreugde niet ontnemen gastvrij te zijn

dat wij onszelf het geluk niet ontnemen medemens te zijn

dat wij onszelf de kans niet ontnemen de ander te ontmoeten
die is als wij

Uw beeld en gelijkenis.

Maar dat wij het aandurven wees en weduw en ontheemde

te laten wonen op ons erf

dat wij het aandurven gastvrij te zijn voor wie geen toevlucht heeft
dat wij hen niet alleen laten staan

dat wij de vermenigvuldiging zien bij het delen

dat wij Uw licht brengen
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waar de toekomst duister is.

Gezegend bent U, Heer onze God
die ons laat opstaan

om op te komen voor ontheemden
door te vieren in vrijheid en vrede

Uur na uur, dag na dag, week na week.

Amen
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