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Licht van de kaars 
 

Licht dat ons aanstoot deze morgen 

waarop wij hier weer samenzijn 

de schepping is en blijft geborgen 

ondanks de tranen en de pijn 

licht ga ons op, streel met uw stralen 

de zorgen weg van ons gelaat 

wij mogen weten en ervaren 

de Eeuwige die met ons gaat. 

 

Licht dat mij aanraakt deze morgen 

vol vreugde om een nieuw begin 

wek hier in mij wat is verborgen 

geef aan dit uur een diepe zin 

wees als het vuur in mijn gedachten 

de blijdschap die mij nu doordringt 

wees hier mijn stem als ik moet wachten 

zodat ik toch van harte zing. 


